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Proclamatie:
Motto: Carnavalle doen we Mizunalle!

Ik, Prins Rob d’n Urste, bijgestaan door Adjudant Wesley;
Gekozen bij de gratie van de prinsencommissie voor alle inwoners van Kersenrijk;

Gesteund door de leden van de Raad van Elf op zaterdag 23 november 2024 precies 
om elf over elf in een drukke, supergezellige Spruwwekooi tot 63ste

Prins der Spruwwejagers.

Prins van Mierlo en een bietje van Geldrop. 
Mens van ons vrouw Esmée.

Vadder van de skon mennekes Mink en Krijn.
Ridder in de orde der Nablussers.

Beschermheer van live muziek in de wei.
Heerser der assurantiën en bankzaken.

Grootmeester van sport en spel.
Gezegend met de songteksten van Veul Gère.

Verklaart, als zijnde dorstlustige hoogheid vanuit zijn Prinselijke residentie in de 
Bisschop van Mierlostraat, middels deze proclamatie dat:

1.		 Wa d’r ok gebeuren zal, wai vieren MIZUNALLE carnaval.
2.	 U verzekerd bent van een skon fisje met de Spruwwejagers.
3.	 Er op tijd nageblust moet worden. 
4.	 Wij met iedereen uit ons Kersenrijk willen proosten.
5.	 We er weer een fantastische  Outdoor Carnaval van gaan maken
6.	 Alle rangen en standen met Carnaval verdwijnen en iedereen met respect behandeld wordt.
7.	 Er alleen geblust mag worden met bier zodat niemand afbrandt.
8.	 Iedereen weer veilig thuis moet komen maar met een veilig centrum moet dat lukken. 
9.	 Bankzaken doen na de carnaval ook prima kan.
10.	 We alleen maar de liedjes van Veul Gère gaan blèren.
11.	 Of ge nou Vastelaovend of Carnaval viert ge altijd welkom bent bij de
		  Spruwwejagers.

Aldus opgemaakt in de Spruwwekooiop 23 november door ZDH Prins Rob d’n Urste
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Als u dit leest heeft u de geheel vernieuwde Mierlose 
carnavalsglossy in handen en het is C.V. de Spruwwejagers een 
genoegen deze weer bij u thuisbezorgd te hebben!

In dit nummer leest u alles over het afgelopen carnaval, waarin 
Prins Jack d’n Urste samen met zijn Adjudant Tarek ons is 
voorgegaan tijdens een geweldig carnaval in de Spruwwekooi. 
Het moge duidelijk zijn dat zowel Jack als Tarek niet de centen 
maar wel de momenten hebben gespaard, want wat een 
geweldig koppel waren zij! Jack bleek een uitstekende danser 
te zijn en “Mister Bavaria” Tarek wist altijd op zijn eigen manier 
het feestje een mooie draai te geven. Ik kijk met veel plezier 
terug op dit koppel, wij hebben genoten en ik weet zeker dat 
zij het ook gedaan hebben. 

Ook hadden we natuurlijk weer een geweldige boeren-
bruidegom Eric de Kunning van onze vereniging en 
Loetje van Cis van de Spekzullekes, twee goed bevriende 
carnavalsverenigingen die samensmolten als familie 
Spekjagers. Wat een heerlijk zooitje ongeregeld was dat 
weer en wat hebben ze ons een onvergetelijk feest
bezorgd tijdens de boerenbruiloft!

Uiteraard kijken we ook vooruit naar het komende carnaval 
met een echt waanzinnig mooi programma voor jong en oud 
in Mierlo. Prins Rob d’n Urste, zal ons dit seizoen samen met 
Adjudant Wesley voorgaan. Zij vormen echt een geweldig 
feestkoppel samen met hun partners Esmée en Ilse.

 

”We zijn er mizunalle 

klaar voor!”

Daarnaast heeft Rob, als echte evenementenorganisator en carnavalsliefhebber, een flinke bijdrage geleverd aan de vernieuwing die we als vereniging ingezet hebben. Menig uurtje hebben we gebrainstormd met “vernieuwing” als sleutelwoord en vernieuwing is precies wat u dit seizoen zult gaan zien van ons.

De grootste vernieuwing is dat we met het carnaval naar buiten gaan, want een groot deel van ons programma zal zich buiten afspelen onder de overkapping, voor onze residentie. Outdoor carnaval, laagdrempelig, uniek en nieuw in Mierlo! Maar uiteraard kunt u tijdens ons buitenprogramma ook gewoon binnen terecht in onze residentie voor dezelfde heerlijke carnavalsbeleving waarin wij de belangrijkste tradities zullen blijven koesteren.

Vernieuwing betekent ook aanpassen en in dat kader wil ik alle commissies binnen onze verenging complimenteren voor hun meedenken en het omzetten van alle draaiboeken naar een variant buiten. Evenals de gemeente Geldrop-Mierlo en Villagemarketing die ons in alle opzichten ondersteund hebben met het realiseren van onze ideeën. 

Ook bijzonder fijn en intens is de samenwerking met de uitbaters van ’t Mierles Huukske, Nicole en Peter Verbeek. Als echt Mierlose mensen, denken zij mee met de vereniging en bij hen staat het op de eerste plaats om gewoon wat moois neer te zetten in ons mooie Kersenrijk. Het is een prachtig stel dat hard werkt en echt vooruit wil, al zal Peter zijn Nicole, oftewel Antonia van ’t Huukske, wel af moeten staan aan Rooie Jo tijdens de voltrekking van het 44ste boerenhuwelijk op carnavalsdinsdag. Meer over deze jubilerende traditie en het verhaal rondom de boerenfamilie “Nooitgenoeg” leest u verderop in deze glossy. 

Verder wil ik nog graag ons nieuwe raadslid Mark Adriaans (met zijn Diana) en onze nieuwe Hoffotograaf Martien van Dam (met zijn Jolanda) welkom heten bij onze vereniging. Wat fijn om jullie erbij te hebben!

Tot slot rest mij niets meer dan iedereen in Kersenrijk en in het bijzonder natuurlijk Prins Rob en Adjudant Wesley, Esmée, Ilse en natuurlijk familie Nooitgenoeg een fijn carnaval te wensen, waarbij ook weer de gezelligste jeugdcarnavalsvereniging J.C.V. de Stillekes met prins Boris en adjudant Floris zal aansluiten. Mizunalle zijn we klaar voor het feest der feesten in en voor onze prachtige residentie ’t Mierles Huukske. Geniet er allemaal van want Carnavalle doen we mizunalle!
Jeroen van Dijk
Voorzitter
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Beste Carnavalsvierders van Mierlo,
Wat leuk dat u de mooiste Carnavalskrant van Mierlo en 
omstreken opengeslagen heeft. Het is voor mij een hele eer 
om mijzelf voor te mogen stellen als Prins Rob d’n Urste van 

ons mooie Kersenrijk, uiteraard namens Carnavalsvereniging 
de Spruwwejagers. Voordat u mijn voorwoord en weg naar het 

prinsenschap gaat lezen wil ik graag via deze weg Prins Jack d’n 
Urste, Adjudant Tarek, hun partners en kinderen bedanken voor 
een fantastische (straat) Carnaval 2023. 

Jongensdroom en nu het begin
van mijn jongensboek
Ik kan mij niet anders voorstellen dan dat Prins Carnaval 
worden een jongensdroom is voor iedere jongen uit Brabant 
en Limburg. In het middelpunt staan van het feest der feesten. 

Mijn jongensdroom ontstond in 1996 toen mijn vader tot Prins Hans d’n Urste 
gekroond werd. Als trots 7-jarig menneke, de zoon van de echte Prins Carnaval, 
al hossend mee in de polonaise. Uiteraard met een eigen steek en cape zoals 

papa. Toen wist ik het al, dit wil ik ook als ik later groot ben. Die jongensdroom 
en liefde voor carnaval bleef en werd mede in leven gehouden doordat ik 

verschillende jaren verdachte was als zijnde nieuwe Prins Carnaval. Al eerder heb ik 
mogelijkheden gehad om deze jongensdroom uit te laten komen, echter moet je er 

vol voor kunnen gaan. Anders moet je het niet doen. Het moment om er samen met 
een prachtige vereniging vol voor te gaan is dit jaar gekomen. Mijn jongensdroom 
komt nu uit en dit is het begin van mijn jongensboek. Ik hoop dat ik als Prins Carnaval 
bij de jongens en meisjes in Mierlo het carnavalszaadje kan planten. Hopelijk groeien 
deze zaadjes uit tot vele jongens- en meisjesdromen. Een droom om ook ooit op het 
podium te staan als Prins(es) Carnaval net zoals ik.

Lokaas
Afgelopen jaar heb ik voorzitter Jeroen van Dijk beter leren kennen tijdens de 

trainingen en deelname van Mierlo Maestro. Gezien mijn ervaring met het 
organiseren van evenementen werd ik uitgenodigd om te filosoferen over 

het Mierlose Carnaval, hieruit ontstond uiteindelijk het straatcarnaval. 
Een schot in de roos als je het mij vraagt, in Limburg en Brabantse 

steden is het namelijk al heel lang een succes. Eind maart 2024 
kwam Jeroen weer op de lijn, of we in april weer samen konden 
gaan zitten om ideeën uit te wisselen maar ook om het over 
de Zomercarnaval te hebben. Ik dacht die bewuste avond een 
evenementenverzekering te gaan slijten en gezellig wat ideeën 
uit te gaan wisselen over de toekomst van het straatcarnaval. 

Niets was minder waar, deze afspraak was het lokaas om mij naar 
een geheime locatie te lokken. Tegen Esmée zei ik eerder 

op die avond dat ik het voorgevoel had dat de avond 
anders zou lopen. Op de vergaderlocatie aangekomen 

stonden daar meer auto’s geparkeerd dan ik verwacht 
had. Mijn vermoeden van eerder die avond werd 

werkelijkheid toen ik de voltallige prinsencommissie 
aan de vergadertafel zag zitten. Van voorzitter 

Jeroen was overigens geen spoor te bekennen, 
hier hebben we later samen nog goed om 

gelachen. Eenmaal aan de koffie kwam de 
grote vraag: “Wil jij ons komend seizoen 

voorgaan als Prins Rob d’n Urste?”. Ik dacht 
direct: JA! Dat wil ik. Maar dat zei ik niet, 
je doet dit namelijk niet alleen en moet 
de volledige steun van het thuisfront 
krijgen. Na de nodige informatie te 
hebben ontvangen en het thuis goed 
besproken te hebben heb ik mijn 
eerste gedachte hardop uitgesproken 
aan de prinsencommissie: “JA! Dat wil 
ik”. En zo was het beklonken, ik word 
de 63ste Prins der Spruwwejagers.

(vervolg op pag. 9)

Prins Rob
d’n Urste

    Voorwoord van
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Beste Spruwwejagers en
Spruwwejagerinnekes van het Kersenrijk,
Wie had dat gedacht?! Hoe mooi is het dat Prins Rob d’n Urste mij kwam vragen als adjudant. Mijn antwoord was direct, jazekers! Aangezien mijn vrouw de dochter van Vorst Marius is dacht ik, hoe mooi is het om dit met zijn allen (mizunalle) te doen.

Ik heb Prins Rob d’n Urste leren kennen via ons Ilse, die al van kleins af aan vriendinnen is met Esmée, de vrouw van Prins Rob d’n Urste. We hebben dan ook samen al veel leuke dingen mogen doen en nu dus ook met onze kinderen.

Ikzelf kom oorspronkelijk uit een dorp in Limburg, het mooie Merselo. Dat ligt tussenVenray en Deurne. Daar heb ik met mijn vrienden vele carnavalswagens gebouwd voorde Vastelaovend, zoals ze dat bij ons zeggen. Ook meerdere keren hebben we mooieprijzen binnengehaald. Inmiddels woon ik alweer 10 jaar in Brandevoort en ben dus een beetje een Helmonder. 

Ik ben getrouwd met Ilse en we hebben 2 mooie kindjes, onze Dave is 5 jaar en Fenna is 2 jaar.Werkzaam ben ik in de bouw, inmiddels al 18 jaar bij Hoexbouw in Venray. 

Auto’s zijn mijn hobby, maar ik mag ook graag naar PSV gaan. Ook ga ik graag op zijn tijd een avondje op stap.

Het lijkt mij heel mooi dat ik met mijn schoonvader en schoonmoeder in dezelfde mooie Carnavalsvereniging, CV de Spruwwejagers uiter-aard, carnaval mag vieren.

We hebben er zin in en gaan er een keimooi gezellig feest van maken, met heel Mierlo samen! Daar gaan Prins Rob d’n Urste en ik als Adjudant Wesley ons uiterste best voor doen. CARNAVALLE DOEN WE MIZUNALLE! 

Alaaf Alaaf!
Adjudant Wesley

(vervolg van pag. 7)

De kogel MOET door de kerk
Dan ga je op zoek naar een adjudant. Een keuze die uiteindelijk heel makkelijk was. Het moet een viereenheid zijn, een steun voor mij 

maar zeker ook voor Esmée. Wie past er beter in dat plaatje dan Wesley en zijn wederhelft Ilse? Inderdaad, niemand. Ilse en Esmée 

zijn al vriendinnen vanaf de basisschool, Wesley en ik hadden bij onze eerste ontmoeting al een klik en de kinderen zijn vriendjes. 

Bijkomend voordeel; ze hebben een schat aan Carnavals- en Spruwwejagers ervaring in de familie. Ik wilde de kogel heel snel door

de kerk hebben, dat zou de nachtrust goed doen. Wat waren wij blij dat Wesley en Ilse direct JA gezegd hebben. 

Dan gaat de trein van alle voorbereidingen rijden, naar ieder moment heb ik enorm toegeleefd. Het Prins worden heeft mij de hele 

periode van het ja-woord tot aan de bekendmaking niet meer losgelaten. De prinsencommissie heeft mij hierin heel erg goed 

ondersteund, iedere bijeenkomst of uitstap was weer een feestje. Prinsencommissie heel erg bedankt voor jullie steun en vertrouwen!

“Of ge nou Vastelaovend of Carnaval viert”
Of ge nou Vastelaovend of Carnaval viert, deze woorden van de legendarische Sjefke Vaeren uit de Bavaria reclame slaan voor mij de 

spijker op zijn kop. Carnaval staat voor verbroedering, alle rangen en standen vallen weg. Iedereen is gelijk, we vieren dus carnaval met 

zijn alle (mizunalle). Ik stel dan ook voor dat we het hele jaar carnaval vieren, zal het een stuk gemoedelijker van worden. 

Verbroedering is eigenlijk de letterlijke vertaling van mijn motto:

“CARNAVALLE DOEN WE MIZUNALLE”.

In de voorbereidingen van het prinsenschap heb ik mogen ervaren dat dit motto ook perfect bij de Spruwwejagers past. 

De Spruwwejagers maken echt mizunalle plezier, VERZEKERD van een skôn fisje!

Als echte carnavalsfanaat sta ik te trappelen om in Kersenrijk voor te gaan bij 

de Spruwwejagers en om mizunalle het feest der feesten te gaan vieren. Met 

een prachtige gemoedelijke vereniging, fantastische Adjudant, onze geweldige 

gezinnen en met ons grandioze dorp moet dit zeker lukken. Laten we samen 

veel lol gaan beleven en met carnaval niet alles te serieus nemen.

Houdoe en tot ziens in ons mooie Kersenrijk. 

Alaaf!
Prins Rob d’n Urste 

Voorwoord van

Adjudant
    Wesley 
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Het verhaal van Antonia en Rooie Joe, het 44ste boerenbruidspaar

Begin jaren ’80 zijn we geboren. Antonia groeide op in de Wilhelminastraat 

en ik, Rooie Jo, in de Constantijnstraat. We waren zo goed als achterburen, 

bij Antonia was de poort altijd open en anders hing er wel een touwtje uit 

de brievenbus.

Iedereen was er welkom, zodoende kwam ik er regelmatig op bezoek om 

bijvoorbeeld in de zomer te zwemmen in hun grote zwembad. Of ze kwam 

naar ons naar de Constantijnstraat, efkes schommelen.

Ze hadden bij hullie thuis ook een hond genaamd Rakkertje. Toen ik een 

keer spontaan verscheen, beet die hond mij in mijn been. Van liefde was 

toen nog geen sprake. Antonia vond mij te ”rooi” en “dat waar nie mooi” 

zei ze toentertijd. Jaren gingen daardoor voorbij, alle twee kozen we een 

ander pad. En ja ze had ook een andere schat… 

Antonia is van alle markten thuis. Onder andere: Een hotel, frietzaak, 

vleesafdeling van de Plus, groetenboer, fotografie, café, restaurant... 

Niets is te gek. Ze verhuisde naar de Margrietstraat en weer terug naar de 

Wilhelminastraat.

Zelf koos ik voor militaire dienst, ging werken in de sloop, maakte 

aanrechtbladen en nu werk ik met kleurende levensmiddelen gemaakt op 

natuurlijke basis in ons mooie Mierlo.
Ik woonde op de kazerne, verhuisde naar Geldrop en kwam terug naar 

Mierlo naar de Hertshooi.

En toen was het raak!  Ik vergeet dat nooit meer, het was in de 

Spruwwekooi. Daar kwam ik Antonia tegen, net tegen sluitingstijd. Ze vroeg: 

“Loop je nog even mee naar de buurvrouw, dan vatte we er daar nog inne 

samen?” Zogezegd zo gedaan, en bij familie de Koning was het meteen 

raak, opeens zag ze me wel staan.

Met genoeg bier en frikandellen achter de kiezen verloofden we snel. 

Maar toen moest ik vragen om haar hand, dus op naar Jozef en ons Es. Ut 

was allemaal goed, en wij kregen ook de zege van ons Peet en Janus. We 

vroegen onze Joske en Sjefke als getuigen. Zodat we met carnaval op onze 

bruiloft flink kunnen fuiven!

Liever te dik in de kist,
dan een feestje gemist…!

Boerenfamilie Nooitgenoeg:
 
Broid:	 Antonia van ’t Huukske oit de Wilhelminastroat (Nicole Verbeek)

Broidegom:	 Rooie Jo met un Baco oit d’n Hertshooi (Joey Sanders)

Vadder van d’n broid:	 Josef d’n sloapert oit d’n Brugstroat (Joost van de Ven)

Moeder van d’n broid:	 Onze Es van de Weinstübe oit d’n Almhütte (Esther Letswaart)

Getoige van d’n broid:	 Joske creatief na een slokske oit Mierlo (Joyce Sanders)

Vadder van d’n broidegom:	 Janus met z’n bierkanus oit ’t Hout (Jan van de Ven)

Moeder van d’n broidegom:	Peet van de bierkeet oit de wonningebouw (Petra van Rooij)

Getoige van d’n broidegom:	Sjef Pils oit dn Brugstroat (Erik Meulendijks) 
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Talent uit eigen dorp!

dj tonny vs dirty pdj tonny vs dirty p
de hele dag

met familie nooit genoeg!



Deelen Stoffen & Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD, Helmond
Tel. 0492-547023 
info@deelenstoffen.nl
www.deelenstoffen.nl

Partycentrum da Vinci



Voorwoord van de burgemeester

Beste Spruwwejagers,

Een jaar stelt niks voor. Kent u dat gevoel? Daar word ik telkens 

weer aan herinnerd bij carnaval. Ik kan me alles nog levendig 

herinneren van een jaar geleden en voordat je het weet is het 

weer de 11e van de 11e met alle bijbehorende tradities zoals de 

prinsonthulling, de prinsreceptie en natuurlijk het carnaval zelf.

Dit keer een carnaval wat jullie voor een groot deel 

buiten organiseren. Dat is best wel even spannend eerlijk 

gezegd. Wat gaan de weersverwachtingen zijn? Wat gaat 

buitencarnaval betekenen voor geluid en hoe gaan we om met 

eventuele geluidsoverlast? Hoe wordt de verkeersveiligheid 

gegarandeerd? En wat gaat de directe omgeving ervan vinden? 

Het is mooi om te zien dat carnaval zich door ontwikkelt en 

vernieuwt bij de Spruwwejagers. En ik ben zeker benieuwd 

of deze nieuwe vorm van buitencarnaval vieren bevalt. Zowel 

bij jullie als bij de directe omgeving. Wellicht hebben jullie 

dan een nieuwe succesformule te pakken. En uiteraard vindt 

alles in goed overleg met de gemeente plaats. 

Dit jaar staan de Spruwwejagers onder de bezielende leiding 

van Prins Rob d’n Urste en Adjudant Wesley. Onder het motto 

“Carnavalle Doen We Mizunalle”. Dat is een mooi en inclusief 

motto waar ik als burgemeester enthousiast van wordt. 

Het gaat over samen, gezelligheid en in verbinding met 

anderen. Nou weet ik dat niet iedereen van carnaval houdt 

maar het zou mooi zijn als degene die carnaval wel leuk 

vindt ook altijd kan en mag meedoen. Dat lijkt me 

een mooie uitdaging voor Prins Rob d’n Urste en 

Adjudant Wesley.

Ook wil ik niet ongenoemd laten dat jullie JCV De Stillekes 

ondersteunen en hen een residentie bieden. Mooi om te 

zien dat het jeugdcarnaval weer volledig terug is in Mierlo 

onder aanvoering van Jeugdprins Boris en Adjudant Floris. 

Ik wens iedereen een mooie (buiten) carnaval. Met elkaar 

en in verbinding met iedereen die carnaval wil vieren. 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Jos van Bree



Emopad 70 - 5663 PB Geldrop
Postbus 58 - 5660 AB Geldrop
Telefoon (040) 285 89 00 
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl



Beste Spruwwejagers en Spruwwejagerinnekes,
Wat een bijzonder jaar was het! In 2024 had ik de eer om te mogen dienen als adjudant van Prins Jack d’n Urste. Onder zijn enthousiaste en inspirerende leiding hebben we een onvergetelijke tijd beleefd, gevuld met vreugde-volle momenten en unieke belevenissen.We hebben samen gelachen, gedanst, gedronken engezorgd dat elke dag van de carnaval memorabel was.Hoewel we misschien al onze centen hebben uitgegeven,hebben we een berg aan prachtige momenten gespaard.

Voor het komende carnavalsjaar wens ik Prins Rob d’n Urste enzijn adjudant Wesley een geweldig, sprankelend carnaval toe. Moge de festiviteiten van 2025 net zo vreugdevol en vol verrassingen zijn als het afgelopen jaar. Mijn beste wensen zijn niet voor hun alleen maar, gaan ook uit naar alle inwoners van Kersenrijk, want: “Carnavalle doen we Mizunalle”.
Oud Adjudant - Tarek Bayoumy

Wij sparen niet de centen 

maar de momenten!
En of dat gelukt is! Een hoop mooie momenten om 

op terug te kijken. De bekendmaking was een 

verrassing voor menig doorgewinterde carnavaller. 

Want wie is nou die nieuwe prins die op het podium 

staat naast Mr. Bavaria (Adjudant Tarek)? Zoals ik dat 

veelal doe in mijn leven, heb ik daar gewoon een 

eigen draai aan gegeven. Want wat houd ik van een 

feestje…en van dansen. Met het glas in de hand en 

de beentjes in beweging heb ik menig dansvloer 

onveilig gemaakt. Wat uiteindelijk heeft geleid tot 

de bijnaam ”Jack Travolta”...! Met regelmaat heb ik 

even de zolen van m’n schoenen bekeken. Zeker 

toen de teller op dag 4 van carnaval aangaf dat ik 

er al een kleine 140km aan stappen op had zitten. 

En dan maar roepen dat carnaval niet onder sport 

valt.

De 4 Viltjes
Soms bestaat toeval niet. Evenals het nummer van 

de 4 Viltjes. Want die kwamen met een bijzondere 

carnavals hit: “Spaar geen centen”. Het vervolg 

op die 3 woorden spreekt redelijk voor zich en 

sloot bijna naadloos aan op mijn motto. Hoe gaaf 

was het dan ook om onszelf met dit nummer, 

tijdens de sleuteloverdracht, te presenteren. Wat 

het instuderen ervan extra stimuleerde was de 

persoonlijke videoboodschap die we ontvingen 

van de 4 heren. Dat was een gouden moment 

wat we niet snel meer gaan vergeten.

Afscheidswoord Jack

U kunt vanaf hier Ritzen
Ook hier heb ik het over invoegend 
verkeer, alleen dan in de 
carnavaleske zin van het woord. 
Samenkomen, samen vieren, was 
voor mij het allerbelangrijkste. 
Alleen op het podium staan is 
ook maar zo saai. Samen met 
mijn adjudant Tarek waren wij 
overal en nergens te vinden 
in de zaal. Wat heeft geleid 
tot zo ontzettend veel leuke 
ontmoetingen. Heerlijk om 
zo veel nieuwe mensen 
te leren kennen die heel 
verschillend kunnen zijn maar 1 ding in het bijzonder met elkaar gemeen hebben: genieten van het leven en samen een feestje bouwen. Dit heeft er ook voor gezorgd om de mensen eens extra in het zonnetje te zetten met “het gouden moment”. Niet alleen voor ons, maar ook voor menig andere feestneus had deze editie een bijzondere betekenis. Iets wat we uiteraard niet zomaar aan ons voorbij wilden laten gaan.

Een warm nest
Waar ik met veel plezier en een warm gevoel op terug kijk is de zorg vanuit de vereniging. Hetzelfde warme bad waarin mijn gezin werd ontvangen gold ook voor mijn familie en vrienden. Geen vlag die gehangen werd of tafel die moest worden bijgezet ging zonder een warm woord (en een goeie borrel uiteraard). Een warmte die ik ook onze nieuwe prins en adjudant van harte wil toewensen! Carnaval 2024 was voor mij een Gouden Moment om nooit te vergeten!

Afscheidswoord
     Tarek

Ve rbi n d i n g (g ed i cht e i n d e ca rn a va l 2024):Ve rbi n d i n g (g ed i cht e i n d e ca rn a va l 2024):

Opst i jg e n va n u it e e n n e st i s n o rma a l
Op st i jg e n va n u it e e n n e st i s n o rma a l

Je va lt, j e st u it e rt e n f l a dde rt 
Je va lt, j e st u it e rt e n f l a dde rt 

Ma a r wa a r j e n e e rst ri j ktMa a r wa a r j e n e e rst ri j kt

Is i ed e rs e ig e n ve rh a a lIs i ed e rs e ig e n ve rh a a l

Je zoe kt n a a r vog e lsJe zoe kt n a a r vog e ls
Z i n g e n d h et ze lfd e wi j sj eZ i n g e n d h et ze lfd e wi j sj e

Ni et t e s ch o r, t e za cht o f t e i jd e lNi et t e s ch o r, t e za cht o f t e i jd e l
Ma a r pa ss e n d i n h et ze lfd eMa a r pa ss e n d i n h et ze lfd e

gou de n li j stj eg ou de n li j stj e

Ee n sp ru w v li egt n oo it a l le e nEe n sp ru w v li egt n oo it a l le e n

Ee n g roe p vog e ls met e lk a a r ve rbon de n
Ee n g roe p vog e ls met e lk a a r ve rbon de n

Na mi j n ve le v l u cht e nNa mi j n ve le v l u cht e n

He b ik da n e i n de li j k dat wa rmeHe b ik da n e i n de li j k dat wa rme

n e st g evon de nn e st g evon de n

Ca rn a va l 2024, wat e e n gou de n mome nt
Ca rn a va l 2024, wat e e n gou de n mome nt

Met de h e ri n n e ri n g a a nMet de h e ri n n e ri n g a a n
D rome n d richt i n g de l u chtD rome n d richt i n g de l u cht

K i j k i k a lwe e r u it n a a r on ze vo lg e n de
K i j k i k a lwe e r u it n a a r on ze vo lg e n de

g eza me n li j k e v l u chtg eza me n li j k e v l u cht

Ou d Pri n s- Ja ck d’ n U rst eOu d Pri n s- Ja ck d’ n U rst e





Familie Spekjagers 2024
Wat een feest is deze bruiloft geweest!
Het begon allemaal met vele supergezellige maar ook zinvolle vergaderingen tijdens de voorbereidingen. Al snel hadden we een familienaam ”Familie Spekjagers” en daaruit volgde het familielogo. Iedereen werd voorzien van passende kleding.

Vervolgens een ijskoude start met een buiten fotoshoot zo rond het vriespunt, bij het Boerenbondsmuseum in Gemert, waarbij de jurk van ons Loetje al bijna werd opgegeten door een hongerige geit. 

Op het aantekenen werd het introductiefilmpje getoond. Dit was met veel zorg in ”een keer” opgenomen. Maar niet heus. Uiteindelijk was onze regisseur dan toch tevreden. Na het bekend- 
maken van het hele gezelschap kon het aantekenfeest beginnen.
We werden als familie omarmd door De Spruwwejagers en dat voelde als een warm bad! Het feest ging van start en de 
temperatuur steeg dus er was al snel geen kouwe kant meer te bekennen in deze groep. Familie Spekjagers bleek uit alleen 
maar feestvierders te bestaan. Elk voorstel werd enthousiast ontvangen en samen trokken we naar de prinsenrecepties van de 
Spruwwejagers, de Spekzullekes en De r’Ommelpotters om de nieuwe prinsen te verrassen en te feliciteren. 
En toen was het al carnaval 2024; Met een prachtige verbouwde boerenkar met rode karrenwielen en prachtige boeren 
bloemstukken (gemaakt door moeder van de bruidegom Anny en haar zus).

De optocht was geweldig, met prachtig weer, 14 graden, springend en dansend op onze eigen kar getrokken door een tractor 
die vakkundig bestuurd werd door ”onze” chauffeur Dirk-Jan. En dan maar klappen met de klompen in de handen. Wij kregen 
er geen genoeg dus nog maar extra rondje, en och die blaren namen we voor lief! Na aankomst bij ’t Huukske, de residentie van de Spruwwejagers, werden we getrakteerd op het eerste Mierlose buitencarnaval. 

Wat een fantastische sfeer hing daar. Dit was carnaval zoals het moet zijn. Alleen maar lachende en genietende mensen om ons 
heen.

Familie Spekjagers had een druk programma en dus waren ze zondagsmorgens alweer aanwezig bij de carnavalsmis. Op 
maandag hebben we de ouderen van Mierlo bezocht in Bethanië en bij de Kersenplukkers waarbij we nog enkele dansjes 
hebben getoond op onze klompen, en ja, ook op die spekgladde vloer bij de Vliegert.Dinsdag was dan eindelijk de grote dag van de boerenbruiloft. Eerst met heel de familie Spekjagers het “broidje” thuis opgehaald 
met onze boerenkar.

In een bomvol Huukske kregen we veel huwelijksbeletselen te verwerken. Wie had dat nou verwacht? We hebben van alles moeten 
doen, van zingen tot fietsen en luiers verschonen. We doorstonden het allemaal en uiteindelijk hebben we dan toch ons onecht 
jawoord kunnen geven. 

Hierop volgde een onvergetelijke receptie waarbij we een ontelbare stroom mensen kwamen feliciteren met ons onechte huwelijk. 
Prachtige cadeaus en lieve woorden. Als aandenken gaven wij elke bezoeker een klompje met familielogo.Kortom wij zijn als familie Spekjagers en zeker als Eric en Loetje van het ene hoogtepunt naar het andere gegaan. 
De boerenbruiloft is een mooi evenement en we raden het iedereen aan om dit een keer mee te maken. Dus als je benaderd wordt door de boerencommissie van de Spruwwejagers twijfel dan niet.

Vadder van de broid: Och wa kende toch gruts zin! Ons Loetje 

hi ne fijne vent gevonde! Ons moeder waar ut er urst nie mi ins, 

mar ik waar al lang tevreje mi die vaars, die kues en drie pond 

zult.

Getoige Kaatje: Het is dan toch gelukt noa al die joare da ons Loetje stiekem he stoan te lonken noar Eric. Hai hi eindelijk Ja gezeed! Ut war un skon onecht huwelijk woar we nog jaorre op terug zalle kieke.

Moeder van de broid: Je denkt je raakt de kinderen kwijtmaar in dit geval kregen we er juist een hele familie bij! 

Wij vonden het geweldig en zeggen: Spruwwejagers bedankt en Familie Spekjagers forever !! 



Dorpsstraat 208 
5731 JL Mierlo
T 0492 664 433

dinsdag t/m vrijdag 09:00–18:00
zaterdag 09:00–17:00
zondag Gesloten

www.bengoede.nl

Wij wensen 
iedereen een 

prinselijk  carnaval!

Tandartsenpraktijk Prinsen
Oudvensestraat 15
5731 SH Mierlo
0492 664 488

Voor exclusieve geschenken, woonaccessoires en delicatessen.
U kunt bij ons ook terecht voor verse bloemen en groendecoraties.

RIVA ROSE I Vesperstraat 2 I 5731 GS Mierlo I T: 06 16567493 
www.rivarose.nl I info@rivarose.nl
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2015
Gerko van Loon
Marcel de Vorst
Wim Jacobs †

2019
Yvonne van Loon

Aart van der Gaarden
Harold Liebreks

2023
Rudie Nooijen
Mark Sanders

2016
Hans Joosten
Jos Lenssen

2020
John Jacobs

2017
Joost Kosman

Gerard de Koning
Toos Goossens †

2022
Marius van den Eijnden

2018
Piet van den Eijnden †

Barend van Hoof

C.V. de SpruwwejagersPRINSENGALERIJ

Huisorde dragers van C.V. de Spruwwejagers

1963:	 Prins Jan d’n Urste	 ( Jan van de Sanden †)

1964:	 Prins Tiny d’n Urste	 ( Tiny van Mierlo †)

1965:	 Prins Tiny d’n Urste	 ( Tiny van Mierlo †)

1966:	 Prins Mathie d’n Urste	 ( Mathie van Hoof †)

1967:	 Prins Mathie d’n Urste	 ( Mathie van Hoof †)

1968:	 Prins Jan d’n Urste	 ( Jan van de Sanden †)

1969:	 Prins Wim d’n Urste	 ( Wim Verbeek †)

1970:	 Prins Wim d’n Urste	 ( Wim Verbeek †)

1971:	 Prins Rini d’n Urste	 ( Rini van Hoek †)

1972:	 Prins Gerrit d’n Urste	 ( Gerrit van Els †)

1973:	Prins Gerrit d’n Urste	 ( Gerrit van Els †)

1974:	 Prins Ad d’n Urste	 ( Ad van de Reek )

1975:	 Prins Jan d’n Twidde	 ( Jan Klaus †)

1976:	 Prins Ad d’n Twidde	 ( Ad van de Horst †)

1977:	 Prins Harrie d’n Urste	 ( Harrie van Opbergen )

1978:	 Prins Rini d’n Urste	 ( Rini van Hoek †)

1979:	 Prins Gerrit d’n Urste	 ( Gerrit van Els †)

1980:	 Prins Barend d’n Urste	 ( Barend van Hoof )

1981:	 Prins Mies d’n Urste	 ( Mies Slits †)

1982:	 Prins Rini d’n Urste	 ( Rini van Hoek †)

1983:	 Prins Wim d’n Twidde	 ( Wim van de Leest †)

1984:	Prins Mies d’n Urste	 ( Mies Slits †)

1985:	 Prins Tiny d’n Urste	 (Tiny van Holstein )

1986:	 Prins Jan d’n Derde	 ( Jan Dirks )

1987:	 Prins Frans d’n Urste	 ( Frans Cornuyt †)

1988:	 Prins Frans d’n Twidde	 ( Frans Maas )

1989:	 Prins Toon d’n Urste	 ( Toon de Greef )

1990:	 Prins Jan d’n Vierde	 ( Jan Looymans )

1991:	 Prins Arjen d’n Urste	 ( Arjen Schampers )

1992:	 Prins Ad d’n Derde	 ( Ad van de Wittenboer †)

1993:	 Prins Ben d’n Urste	 ( Ben Goede )

1994:	 Prins Michiel d’n Urste	 ( Michiel Lenssen )

1995:	Prins Peter d’n Urste	 ( Peter van Hoek )

1996:	 Prins Hans d’n Urste	 ( Hans van Dijk )

1997:	 Prins Maarten d’n Urste	 ( Maarten Lenssen )

1998:	 Prins Rene d’n Urste	 ( Rene Verwijst )

1999:	 Prins Mathé d’n Urste	 ( Mathé Klaus )

2000:	 Prins Jos d’n Urste	 ( Jos Lenssen )
2001:	 Prins Martien d’n Urste	 ( Martien van der Westen )
2002:	 Prins Wiljan d’n Urste	 ( Wiljan Truijen )
2003:	 Prins René d’n Twidde	 ( René Knapen )
2004:	 Prins Ties d’n Urste	 ( Rien van Hoof )
2005:	 Prins Nol d’n Urste	 ( Arno Smetsers )
2006:	Prins Math d’n Urste	 ( Math van Knippenberg )
2007:	 Prins Marius d’n Urste	 ( Marius van den Eijnden )
2008:	 Prins Christian d’n Urste	 ( Christian Goossens )
2009:	 Prins Piet d’n Urste	 ( Piet van de Eijnden †)
2010:	 Prins Marco d’n Urste	 ( Marco de Boon )
2011:	 Prins Marcel d’n Urste	 ( Marcel Tijs )
2012:	 Prins Geert d’n Urste	 ( Geert Couwenberg )
2013:	 Prins Harold d’n Urste	 ( Harold Liebreks )
2014:	 Prins Jorg d’n Urste	 ( Jorg Vennix )
2015:	 Prins Gerald d’n Urste	 ( Gerald van Hoof )
2016:	 Prins Gert-Jan d’n Urste	 ( Gert-Jan Slits )
2017:	Prins Eric d’n Urste	 ( Eric de Koning )
2018:	 Prins Hans d’n Twidde	 ( Hans Klink )
2019:	 Prins Rudie d’n Urste	 ( Rudie Nooijen )
2020:	 Prins Willem d’n Urste	 ( Willem van Leerdam )
2021:	 Prins Willem d’n Urste	 ( Willem van Leerdam )
2022:	 Oud-prinsen der Spruwwejagers*
2023:	 Prins Perry d’n Urste	 ( Perry Tijs )
2024:	 Prins Jack d’n Urste	 ( Jack Ritzen )

*	 Prins Willem d’n Urste,
	 Prins Harold d’n Urste,
	 Prins Marius d’n Urste,
	 Prins Eric d’n Urste,
	 Prins Rudie d’n Urste
	 Prins Hans d’n Twidde
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 Veldsink-Bekx is 
super trots op de 
nieuwe prins Rob 
d'n Urste.  

Hypotheken  |  Verzekeringen  |  Pensioenen  |  Betalen  |  Sparen

 Prins Rob d'n Urste 
    "Carnavalle doen we mizunalle!" 

 Marktstraat 18 , Mierlo
0492 - 66 17 12  I  mierlo@veldsink.nl  I  veldsink.nl



Het carnaval werd jubilaris Eric Klomp met de paplepel ingegeven en het 
kwam meermaals voor dat hij als kleuter onder het biljart lag te dutten terwijl 
de polonaises langs hem heen schuifelden. Of hij toen al besmet raakte met 
het bekende carnavalsvirus laat hij in het midden. Feit is wel dat het echte 
carnaval vieren in Mierlo een enorme vlucht nam toen Eric in 2011 deel 
uitmaakte van het boerenspul als getuige tijdens de onechte trouwerij van 

Maike en Hans. Door zijn rol binnen de boerenfamilie had hij de smaak goed te pakken en raakte hij voor 100% besmet met het enige 
virus wat je iedereen toewenst, namelijk het carnavalsvirus. Geen activiteit sloeg hij meer over, steevast was Eric van de partij.

Zo ook tijdens de afsluiting van het carnaval 2014 toen de Spruwwejagers Eric spontaan in een smokingjas hesen en hij alleen nog 
maar ja hoefde te zeggen om volwaardig Spruwwejager te worden. Zo gezegd, zo gedaan, de stemming van de leden viel zoals 
te verwachten in zijn voordeel uit en het feest met en bij de Spruwwejagers kon beginnen voor Eric en zijn vriendin Lida. En dat zij 
hiervan geen minuut spijt hebben blijkt wel de enthousiaste verhalen over de prachtige en gezellige elf jaar dat zij actief zijn binnen 
de club waar ook bonusdochter Lieke al tien jaar deel van uit maakt. Dit jaar Eric jubilaris en volgend jaar Lieke elf jaar actief binnen de 
dansgarde waar Lida een rol in de begeleiding heeft. Tijd voor een feestje.

Zat jubilaris Eric voorheen namens de Spruwwejagers nog in de commissie Sleuteloverdracht. Momenteel is hij reeds een jaar of vier 
actief binnen het bestuur én de commissie Boerenbruiloft. Een activiteit binnen de Spruwwejagers die dit jaar voor de 44ste keer 
op het programma staat. Voor Eric jaarlijks één van de hoogtepunten waar hij ook dit jaar weer naar uitkijkt. Dat de jubilaris in de 
afgelopen elf jaar al vele mooie, gezellige activiteiten heeft meegemaakt bleek wel toen hij in één adem zijn top tien had opgesomd. 
Het hadden er ook best twintig kunnen zijn, van het Zomercarnaval, de Boerenbruiloften, de jaarlijkse 3-uurkes achteraf tot aan het 
bemannen van de horeca met een club Spruwwejagers tijdens de schitterende Mierlose evenementen Pitpop en Live in de Wei. Samen 
iets organiseren, een feestje bouwen en je met de Spruwwejagers verdienstelijk maken voor de gemeenschap Mierlo geeft de jubilaris 
zoals vele van zijn carnavalsvrienden heel veel voldoening. En dat Eric mede door zijn inzet een zeer gewaardeerd Spruwwejager is, zal 
ongetwijfeld op carnavalszaterdag 1 maart 2025 blijken als hij voor één keer in de spotlights zal komen te staan vanwege zijn elfjarig 
lidmaatschap!

Eric Klomp 11 jaar ‘Spruwwejager’

Wie benieuwd is hoe een opleiding tot Prins der Spruwwejagers volgens het boekje op 
ideale wijze kan lopen wordt aangeraden eens te raden te gaan bij Perry Tijs, inmiddels 11 
jaar lid van De Spruwwejagers en in 2025 één der jubilarissen die op zaterdag 1 maart op 
passende wijze in het zonnetje zal worden gezet. 

Op stap bij de vroegere Comby, jaren feestvieren bij en achter de schermen allerlei 
hand- en spandiensten verrichten bij Jeugdcarnavalsvereniging De Stillekes én 
aansluitend de stap naar het ‘senioren’ carnaval maken en volop feesten in de 
Spruwwekooi bij De Spruwwejagers. De ideale voorbereiding om in 2014 volmondig 
JA te zeggen toen hij door Jorg Vennix elf jaar geleden gevraagd werd 
zijn Adjudant te worden. En zoals zo vaak wordt gezegd: “Eens een 
Spruwwejager, voor altijd een Spruwwejager!”  
Zo ook Perry die inmiddels al weer 11 jaar lang heel actief is binnen 
de club waar hij in 2023 de eer had een jaar lang de scepter te zwaaien
als Prins Perry d’n Urste der Spruwwejagers.

 (vervolg op pag. 29)

Jubilarissen

Perry Tijs 11 jaar ‘Spruwwejager’
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(vervolg op pag. 27) 

Samen met zijn broer Marcel als Adjudant, eerder Prins in 2011, maakte Perry er een geweldig carnavalsjaar van. Het ene hoogtepunt 
nog mooier dan het andere, en het ene feestje nóg gezelliger dan het andere.

Waren in zijn jeugdjaren het sleutelen aan auto’s, het sporten zoals voetballen bij Mifano, turnen bij Uno-Animo, handballen
bij KPJ, wielrennen en judo zijn grote hobby’s. Sinds enige jaren kan hier met rechte met vette letters ook het feesten bij en met
De Spruwwejagers aan worden toegevoegd. Samen met zijn vrouw Marjon is onze jubilaris dan ook een graag geziene gast en doet
hij zijn naam ‘feestbeest’ met regelmaat eer aan. Sinds 2000 is Perry ook lid van het gilde Sint Sebastiaan, evenals zijn broer Marcel,
en de andere Spruwwejagers Niall Eilander, Jorg en Monique Vennix en Math van Knippenberg. Het is dan ook niet vreemd dat
beide clubs, de Spruwwejagers en Sint Sebastiaan, een hele nauwe band met elkaar hebben. Met dank aan genoemde Spruwwe.

Kon en kan men bij de diverse verenigingen altijd op hem rekenen. Dit geldt zeker ook binnen De Spruwwejagers.
Jaren maakte jubilaris Perry de carnavalskrant samen met zijn broer Marcel en Gerko, en ook het beheer 
van de website van De Spruwwejagers verzorgt hij met veel enthousiasme. Een goede reden 
de jubilaris op carnavalszaterdag een keertje extra in het zonnetje te zetten!

Peter Slits 44 jaar ‘Spruwwejager’

Hij was 17 jaar jong toen hij lid werd van de Spruwwejagers.
De Benjamin van de club die in die tijd en door de loop der jaren
een hele belangrijke rol speelde binnen het gezin Slits. Dat blijkt
ook wel uit de ledenadministratie waar niet alleen Peter’s naam staat
vermeld maar ook die van zijn vader Mies Slits, Prins in 1981 en 1984, 
de namen van zijn zussen Margareth en Nelleke, zeer actief binnen de 
dansgarde én de naam van zijn jongere broer Gert-Jan die in 2016 de 
scepter zwaaide als ZDH Prins Gert-Jan d’n Urste en nog steeds actief
is als één der Oud-Prinsen der Spruwwejagers.

Wie 44 jaar lid is van de Spruwwejagers, zoals jubilaris Peter Slits heeft 
vanzelfsprekend veel meegemaakt en vooral heel veel plezier beleefd. 
Hij zou er bij wijze van spreken een boek over kunnen schrijven, de 
ene anekdote nog mooier dan de ander. Een echte vriendenclub zo 
omschrijft Peter de club Spruwwejagers waar hij jarenlang secretaris 
van was en deel uit maakte van de Technische Commissie. Ook was hij 
samen met Rinie van Hoek in 1995 Adjudant van jubileumprins Peter 
van Hoek. Een geweldig jaar waarin hij samen met zijn vrouw Helga
vele mooie herinneringen aan heeft overgehouden. 

Zo ook aan de Federatie Europese Narren waar zij samen zes jaar lang jaarlijks van de ‘elfde van de elfde’ tot en met de carnaval
heel Zuid-Nederland doorkruisten om de speciale FEN-Jaarorders en andere onderscheidingen uit te reiken aan verenigingen
en met name carnavalsvrijwilligers die zich zeer actief bezighielden met alles wat te maken heeft met hét jaarlijkse feest van het jaar.
Ook bij zijn eigen club de Spruwwejagers mocht Peter samen met zijn vrouw Helga, gestoken in de hagelwitte FEN-outfit, in de 
Spruwwekooi diverse keren een aantal Spruwwe onderscheiden. Voor al zijn verdiensten voor de FEN kreeg onze jubilaris
Peter de hoge onder-scheiding ‘Orde van het Gulden Vlies’. Een onderscheiding waar hij terecht heel trots op mag zijn,
zoals ook de Spruwwejagers trots zijn op Peter en de andere jubilarissen in 2025.
Tijdens de start op carnavalszaterdag 1 maart zal Peter Slits gehuldigd worden voor zijn 44-jarig lidmaatschap bij de
Spruwwejagers en zijn vrouw Helga in de bloemetjes worden gezet vanwege het unieke jubileum! 
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Spruwwejagers eren ’voorzitters’

Een al jarenlange goede traditie binnen De Spruwwejagers is na de officiële opening van het carnaval op de zaterdag-

ochtend, het huldigen en eren van trouwe leden. Zo ook tijdens carnaval 2024 toen op zaterdag 10 februari die eer was 

weggelegd voor Spruwwejagers-voorzitter Jeroen van Dijk vanwege zijn 11-jarig lidmaatschap en oud-voorzitter Harold 

Liebreks die tot zijn grote verrassing in de Spruwwekooi van residentie ’t Mierles Huukske benoemd werd tot Lid van 

Verdienste der Spruwwejagers.

Gezien de enige jubilaris in 2024 de voorzitter van de Spruwwejagers betrof had zijn voorganger Harold Liebreks de eer 

namens het bestuur en de leden Jeroen van Dijk en zijn vrouw Maike toe te spreken en de jubilaris te voorzien van de nodige 

eretekens. Jeroen en Maike van Dijk traden elf jaar geleden officieel toe tot De Spruwwejagers, de club waar toen ook beide 

dochters reeds actief waren als dansmarieke. Al snel bleek dat De Spruwwejagers er twee hele enthousiaste leden bij had 

gekregen. De steek van de Raad van Elf werd door Jeroen na vier jaar ingewisseld voor een ‘bestuurs bootje’. Drie jaar 

secretaris en sinds 2020 voorzitter van Mierloos tweede oudste carnavalsvereniging De Spruwwejagers. Het applaus na zijn 

huldiging in residentie ’t Mierles Huukske sprak boekdelen over de huidige voorzitter die in het seizoen 2017-2018 voor

een jaartje als Adjudant werd uitgeleend aan CV De Kraaienvangers uit Heeze, waar Jeroens vriend verkozen was tot Prins 

Antoin Delphino d’n Urste.

 
Harold Liebreks Lid van Verdienste 

Na de huldiging van jubilaris Jeroen werden de rollen omgedraaid qua spreker. Was het eerst Harold Liebreks die Jeroen van 

Dijk toesprak, even later sprak de huidige voorzitter lovende woorden aan het adres van Harold Liebreks. Prachtige woorden 

die op het eind van de toespraak werd afgesloten richting de ex-voorzitter, Boerenbruidegom, Prins en Adjudant met de 

woorden: “Het bestuur van De Spruwwejagers heeft besloten je te benoemen tot Lid van Verdienste der Spruwwejagers”. 

Een terechte waardering voor de oud-Adjudant van Prins Piet d’n Urste 2009 waarmee hij als het Duo Die Tweije vele keren 

een carnavalskraker maakte. Ook was hij acht jaar voorzitter der Spruwwejagers, speelde hij een grote rol achter de schermen 

om JCV De Stillekes weer nieuw leven in te blazen en is hij nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Met 

grote trots kreeg Harold Liebreks naast de eretitel en fraaie oorkonde, het speciale bootje voor Lid van Verdienste der 

Spruwwejagers opgezet door voorzitter Jeroen van Dijk.

Een hele mooie waardering voor de man die binnen de gemeenschap Mierlo tal van functies bekleedt en heeft bekleed,

en waarop zelden of nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan! Natuurlijk werd ook Harold’s vrouw Margret betrokken

in de speciale hulde.

Voorzitter Jeroen (r) en Lid van Verdienste Harold
met echtgenotes.



De ‘hofmakelaar’
van de prins!

Fijne carnaval!



Prins Rob d’n Urste
Levensloop van

in Spruwwevlucht…

Allereerst stel ik mijzelf graag aan u voor. Ik ben Rob van Dijk, 35 jaar en getrouwd met Esmée Prinsen. Wij zijn trotse ouders
van Mink (4) en Krijn (2). Graag neem ik u in een vogelvlucht mee in het verloop van mijn leven tot aan het prinsenschap.

Rust en ruimte
Op 10 februari 1989, precies tussen Carnaval en Valentijnsdag, werd ik geboren in het St. Anna ziekenhuis in 
Geldrop als zoon van Hans en Jolanda van Dijk en broertje van René. Mijn ouders waren een huis aan het bouwen 
op de grond waar het ouderlijk huis van ons pap stond. Op het Overakker dus, daar waar ons pap en mam nog 
steeds wonen en nu mijn kinderen ook weer rondlopen. De straat was het domein van de spelende kinderen, 
het was een doodlopende straat waar weinig auto’s kwamen. De bezoekende auto’s kwamen dan ook, een door 
de buurt zelfgemaakt, verkeersbord met de tekst “let op spelende kinderen” tegen. De Mierlose slogan “rust en 
ruimte” past eigenlijk precies bij het Overakker. Op steenworp afstand lag de St. Luciaschool, nu bekend als Puur 
Sang. Vanzelfsprekend was het dat ik daar mijn basisschooltijd doorbracht. Ik had een onbezorgde jeugd met alle 
plek en vrijheid van het “achteraf” wonen.

Een schot in de roos
De eerste jaren van mijn leven werd er met ons hele gezin Carnaval gevierd, tot het 
moment dat ik en mijn broer oud genoeg waren om mee te gaan skiën. Verschillende 

jaren van mijn jeugd stond ik dan ook op de latten in Oostenrijk. In 1995 werd ons pap gevraagd Prins Hans 
d’n Uste te worden. Een wintersportvakantie past daar niet bij, deze werd dan ook niet geboekt. In januari van 
1996 werd hij gepresenteerd, een schot in de roos bij de kleine Rob. Vanaf het moment dat ons pap Prins 
Hans d’n Urste was geworden was ik besmet met het carnavalsvirus. Dat virus is nooit meer weggegaan. 
Naast dat ik vroeger graag brandweerman wilde worden kon Prins Carnaval ook toegevoegd worden aan 
het lijstje met jongensdromen.

In mijn basisschooltijd was ik lid van de KPJ-jeugdafdeling in Mierlo-Hout. Iedere week handballen met een 
groep jeugd uit Mierlo en Mierlo-Hout. Het handballen maakte uiteindelijk plaats voor voetballen, uiteraard 
bij de plaatselijke voetbalvereniging Mifano. Het eerste team waar ik in terecht kwam was de D3 van trainer 
Frans Dekkers. Vele jaren volgden in de jeugdafdeling van de club. Naast de voetbalclub was ik fanatiek 
lid van de jeugdbrandweer. Een afdeling van de Mierlose Brandweer waar jongens en meisjes kunnen 
proeven aan het brandweer vak.

Camping de Lauw Pils
Mijn middelbareschooltijd bracht ik door op De Jan (Jan van Brabant College) in de Molenstraat 
in Helmond. Ik ging als enige vanuit de St. Luciaschool naar De Jan, daardoor heb ik veel nieuwe 
mensen en uiteindelijk vrienden in Helmond leren kennen. Omdat mijn oud klasgenoten naar 
andere scholen in de regio gingen raakten zij langzaam uit beeld. Ik kwam ze uiteraard nog wel 
tegen in het dorp maar ik raakte bevriend met de vriendenclub die later in Mierlo bekend kwam te 
staan als “Farmers From Hell”. We namen deel aan de Jeugdzeskamp en Dorpszeskamp, gingen 
naar de Zwarte Cross maar zaten vooral ieder weekend bij elkaar, bij iemand thuis, Discobar de 
Mona Lisa en later Bar t’ Breujke. De grootste lol beleefde we op een eigen gemaakte camping 
bij ons pap en mam achter op het veld. Wij waren nog niet oud genoeg om zelf op vakantie 
te gaan dus regelden we zelf iets. We noemden het Camping de Lauw Pils op de Canarische 
Weilanden. 

Ook het bouwen van carnavalswagens begon op deze leeftijd met de vriendengroep. Uiteraard in Mierlo maar ook in Helmond, Asten 
en Vlierden hebben wij met verschillende creaties rondgetrokken. Wat klein begon groeide uit tot een enorme zelfrijdende wagen met 
meerdere poppen en grote trein. Door het afbranden van de bouwloods aan de Sint Catharinaweg kwam hier helaas abrupt een einde 
aan. Tussendoor nam ik samen met Joost en Carel als de 3B’s nog een paar carnaval hits op waarmee we het liedjesfestival wonnen, we 
werden ook nog uitgenodigd om bij Hart voor Muziek op te komen treden.

Uiteindelijk draait het toch om plezier maken
Aan het einde van mijn tienerjaren maakte ik binnen Mifano de overstap van jeugdelftal A1 naar de selectie. 
Hoogstaand voetbal kon je van mij niet verwachten, verdedigen en dan het liefst als laatste man was mijn 
ding. Na een paar jaar selectie maakte ik de overstap naar vriendenelftal Mifano 6. Daar heb ik het meest 
van het spelletje genoten en de grootste lol beleefd. Iedere zondag een garantie voor gezelligheid op het 
veld, in de kantine en bij stamcafé ’t Breujke. Uiteindelijk draait het toch om plezier maken.

(vervolg op pag. 37)
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Rond deze tijd werd ik benaderd voor een rol in het nieuwe Straatvoetbalbestuur. De rol van voorzitter werd mij toebedeeld. Samen 
met de andere bestuursleden kregen we het Straatvoetbal met een aantal vernieuwingen weer wat meer in trek. Uiteindelijk heb ik 
deze kar 6 jaar getrokken. Tegelijkertijd besloot ik om te stoppen met de technische opleiding die ik na De Jan gestart was. Stilzitten 
was geen optie. Uitzoeken wat dan bij je past en ondertussen aan het werk. Zo kwam ik terecht bij John Jacobs Montage. Hier ging ik 
aan de slag als monteur van luchtkanalen. Bij John en Trinet heb ik een aantal gezellige jaren beleefd. In de tussentijd was ik gestart 
met een boekhoudkundige avondopleiding. In 2008 begon ik bij TNO in Eindhoven als debiteurenbeheerder. 

MSN’en
Begin twintig leerde ik Esmée kennen, via MSN (voor de jongere lezers 
onder ons, dit was een chatprogramma ver voor Tinder, TikTok en 
Instagram) werd er gechat. Uiteindelijk kregen we op Koninginnedag 
2010 verkering. In het begin van 2011 maakte ik de overstap van 
TNO, waar een reorganisatie gaande was, naar het assurantievak 
bij een klein kantoor in Mierlo. Daar haalde ik de nodige wettelijke 
diploma’s en mocht mijzelf verzekeringsadviseur noemen. Dit was ook 
het jaar dat ik gevraagd werd om bestuurslid te worden bij Stichting 
Dorpszeskamp Mierlo. Aangezien ons pap de oprichter van deze 
stichting is vond ik dit een enorme eer. Door verjonging en een drive 
om te blijven ontwikkelen ontstond uit deze stichting Live in de Wei, 
inmiddels een regionaal bekend muziekfestival. Als voorzitter van 
de stichting, de rol die ik had overgenomen van ons pap, heb ik de 
nodige professionaliseringsstappen mogen begeleiden. Zoals de 
lobby om door onze gemeente een vertrouwenspersoon aan te 
stellen voor alle verenigingen en stichtingen van Geldrop-Mierlo.
De volgende stap in de relatie met Esmée werd ook gezet, we 
gingen samenwonen. Meteen op een van de mooiere plekken van 
Mierlo, de Oudvensestraat. In een inpandig appartement in de 
boerderij van familie Prinsen.

De eerste jongensdroom
Op de leeftijd van 24 werd ik aangenomen bij de vrijwillige brandweer van Mierlo, net voordat de veiligheidsregio ontstond, 
door burgemeester Rianne Donders. Hiermee ging de eerste jongensdroom in vervulling. Net zoals bij de Zeskamp was dit een 
familieaangelegenheid. Ons pap en twee ooms zaten ook bij het korps en tegelijkertijd met mij was mijn broer René ook toegetreden. 
Naast vrijwillig brandweerman ben ik bestuurslid van Personeelsvereniging ’t Nablussertje, speel ik brandweerwedstrijden, bouwen 
en verzinnen we een act voor de carnavalsoptocht en ga ik jaarlijks met een clubje brandweermannen naar de Halfvastenoptocht in 
Maaseik, gek genoeg zien we meestal vrij weinig van de optocht....

(vervolg op pag. 39)
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Toeval bestaat niet
In 2014 besloten Esmée en ik dat het samenwonen dusdanig goed beviel dat we een huis gingen kopen. Toen nog in een hele andere 
markt, het was aan het einde van de bankencrisis, kochten wij een tweekapper in de Johan Frisostraat. In diezelfde periode liep ik 
van de Ambachtweg, daar zat het kantoor waar ik werkte, naar de Oudvensestraat. Daar kwam ik Joan Bekx in zijn auto tegen, we 
maakte oogcontact. Thuis zei ik tegen Esmée: “ik ben benieuwd of Joan mij nog eens gaat bellen”, dit omdat we van elkaar wisten dat 
we in hetzelfde vak zitten. Toeval bestaat niet..... Toch hing ik diezelfde avond met Joan aan de lijn. Of ik een keer kwam buurten. Zo 
geschiedde, in 2015 trad ik in dienst bij Veldsink Bekx en RegioBank Mierlo. In de bijna 10 jaar bij dit kantoor heb ik mijzelf ontwikkeld 
als verzekeringsadviseur zakelijk en inkomen.  Vanaf dit jaar ben ik toegetreden tot de directie van het kantoor. De maatschappelijke 
betrokkenheid van het kantoor sluit perfect aan bij mijn betrokkenheid als vrijwilliger. Vanuit het ondernemerschap en mijn dagelijkse 
werkzaamheden neem ik deel aan de Werkgroep Veilig Ondernemen van het Centrum- en Lintmanagement Mierlo. Ook vervul ik bij 
Bospop Weert een vrijwilligersrol als manager verzekeringen. Als organisator van Live in de Wei is het wel heel erg leuk om bij een 
festival met 60.000 bezoekers een kijkje in de keuken te nemen en zelf een beetje in de keuken te staan. 

Ooit heb ik het, denk ik Helmonds, spreekwoord “‘t is nie wa ge kent, mar wie ge kent” onthouden. Daarom sluit ik ook nog iedere 
vrijdagochtend aan bij Netwerkclub 0492 in Helmond om te netwerken met ondernemers en bedrijven uit onze regio.

Happy new year!
Op klokslag 12 uur, de overgang van 2017 naar 2018 in een huis vol met vrienden riep Esmée “Happy new year!” Toen ze omdraaide 
zag ze mij op één knie zitten en vroeg ik haar ten huwelijk. Adjudant Wesley was op die bewuste avond al mijn rechterhand als 
videograaf van het bewuste moment.  Later dat jaar trouwden we in de tuin op de Oudvensestraat. Een maand later kregen we de 
sleutel van de woning die we eerder dat jaar gekocht hadden. Na een kleine make over zijn we 
eind 2018 verhuisd naar de Bisschop van 
Mierlostraat, daar waar we nu nog 
steeds wonen. Een goed jaar later 
in maart 2020 werd onze eerste 
zoon Mink geboren. Twee jaar later 
verwelkomde wij onze tweede zoon 
Krijn. Twee totaal verschillende leuke 
en sociale jongens die ons gezin 
compleet maken. Ik weet zeker 
dat hier ook een toekomstige 
Prins tussen zit. 

Nu u mij een beetje beter heeft leren kennen, wil ik u ook
graag leren kennen. Ik kijk er naar uit om als 63ste prins der
 Spruwwejagers te proosten of een praatje te maken met
iedereen die in ons mooie Mierlo woont of Mierlo een warm
hart toedraagt want:  

CARNAVALLE DOE JE MIZUNALLE!

Alaaf! Prins Rob d’n Urste



Al 10 jaar zijn wij een betrouwbare partner voor particulieren, 
maar ook voor bedrijven als het gaat om elektrotechnische
werkzaamheden .
Voor iedere verbouwing van uw keuken of badkamer, een

aanbouw, renovatie of nieuwbouw van een woning kunt u bij 
ons terecht. 
Ook als het gaat over het vervangen van bekabeling, het 
aanleggen van zonnepanelen, het aanpassen of vernieuwen 
van de meterkast of het aanleggen van een laadpunt voor de 
elektrische auto.
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info@vdz-electro.nl

Landbouwstraat 23 5712 SM Someren 
0495-785420
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De leukste jeugdcarnavalsvereniging van
Mierlo is er ook dit jaar weer bij!Beste Mierlese carnavalsvierders,Na een aantal jaren van radiostilte rondom de leukste Jeugd Carnavalsvereniging van Mierlo, 

hebben we vorig jaar een doorstart gemaakt onder leiding van onze Prins Floris d’n Urste.

Het is een speciale carnaval geworden, met een leuk groepje nieuwelingen in het carnavals 

leven. Dat heeft dermate goed gesmaakt dat we op zondag 15 december, in een bomvol 

Mierles Huukske, onze nieuwe Hoogheid Prins Boris d’n Urste gepresenteerd hebben. 

De 58ste Prins der Stillekes in het ruim zestigjarig bestaan van onze vereniging. Met dit feestbeest 

voorop, gaan de Stillekes er een mooi en onvergetelijk carnaval van maken, samen met alle jeugd 

uit ons prachtige Kersenrijk. Want: Carnaval vieren we mizunalle; jong en oud!

Alaaf, Alaaf, Alaaf,Het bestuur van J.C.V. de Stillekes 

Afscheidswoordje oud-prins FlorisHet begon met een brief die op school werd uitgedeeld, 
met de vraag of er mensen bij de Stillekes carnaval wilden 

komen vieren. Ik vind carnaval leuk en heb aan mijn 
ouders gevraagd wat zij daarvan vonden. Ons mam vond 
het wel leuk, maar ons pap had langer nodig. Uiteindelijk mocht het!

Het was een avond in november en Frank (van de 
Stillekes) en Harold (van de Spruwwejagers) stonden voor 
de deur, met de vraag of ik de nieuwe Prins der Stillekes 
zou willen worden. Mijn antwoord was: JA NATUURLIJK!Nu moest ik het grote nieuws stilhouden tot 28 januari, de 

middag van mijn bekendmaking. Het was een fantastische middag.
Het was een fantastische carnaval als prins Floris d’n 

Urste. Ik heb een mooie optocht gehad en heel veel leuke 
mensen leren kennen. Ik wil iedereen bedanken voor 

deze mooie carnaval en we maken er ook dit jaar weer 
een mooi feest van met Prins Boris d’n Urste. 

Groetjes
Oud-prins Floris

Prins Floris
Prins Floris

d’n Urste
d’n UrstePrins Floris

Prins Floris

d’n Urste
d’n Urste

Prins Boris D’n Urste

Hallo allemaal, mijn naam is Boris Meulendijks. Ik woon in 

de Brugstraat en ik ben Prins Carnaval geworden van de 

JCV de Stillekes. 

Carnaval vieren doe ik al van kleins af aan, als kleine 

jongen ging ik met mijn papa en mama elk jaar mee om 

carnaval te vieren. Ik vond het dan ook altijd zo gek dat 

mensen op wintersport gingen tijdens de carnaval want 

carnaval vieren is toch leuker dan skiën? 

Tijdens de bekendmaking stond ik te trappelen 

achter het doek waar ik doorheen moest. Toen ik er 

eenmaal doorheen was vond ik vond de middag echt 

supergezellig, al die carnavalsverenigingen die mij warm 

ontvingen en een hand gaven. 

Het leukste van de dag was echt toch wel de 

bekendmaking, toen ik de prinsenkleren aan kreeg. 

Eindelijk mag ik dan dit jaar Prins zijn, hier verheug ik me 

enorm op, met een frikandelbroodje in mijn hand gaan 

we er een superleuk feest van maken dit jaar! 

Laat de carnaval maar beginnen!

Prins Boris d’n Urste
JCV de Stillekes



WERELDRESTAURANT MIERLO

Marktstraat 79 5731 HV Mierlo tel 0492 430231
Website www.wereldrestaurantmierlo.nl

Start vandaag met uw

nieuwe debiteurenbeleid

en maak een afspraak.

Herkent u deze

smoezen?

Groeten
 uit Kaprun,Groeten
 uit Kaprun,

Uw debiteurUw debiteur

  info@interimcreditcontrol.nl      |      Telefoon 0492-845270

“We hebben de factuur niet ontvangen.”
“Onze betalingscondities zijn anders.”
“De financiële administratie is al naar huis.”
“De contactpersoon is niet meer werkzaam bij ons.”
“We hebben nog geen herinnering ontvangen.”
“We wachten op de betaling van een grote klant”.
“De factuur is vanochtend overgemaakt.” 
“Het systeem ligt plat.”
“Daar ga ik niet over.”

SMOEZEN TOP 10

www.onlinebedrijfskleding.nl
www.onlinebedrijfskleding.nlwww.onlinebedrijfskleding.nl



Outdoor carnaval: Vernieuwend
    en laagdrempelig!

Het zal u niet ontgaan zijn: C.V. de Spruwwejagers gaat naar buiten 
met carnaval! Grondlegger van het Outdoor carnaval is onze 
huidige prins Rob d’n Urste. Vorig jaar kon u op de zaterdag na de 
optocht het buitencarnaval al een keer beleven. Het grote succes 
van toen smaakte naar meer en vandaar dat deze carnaval een 
groot deel van ons programma buiten plaats zal vinden.

Er zit een aantal gedachtes achter het outdoor carnaval. In de 
eerste plaats is dit meegaan met een trend die we ook in veel 
dorpen en steden om ons heen zien. Het huidige carnaval wordt 
weer steeds meer buiten gevierd. En dat is niet voor niets, want 
ten tweede maken we daarmee het carnaval nog toegankelijker 
en laagdrempeliger voor iedereen die het maar wil beleven. Sluit 
letterlijk aan in de polonaise die je buiten voorbij ziet komen! Tot 
slot willen we met een fantastisch, gratis en non-stop programma 
voor jong en oud laten zien dat “Kersenrijk” de plek is waar je 
carnaval viert. En dat vier dagen lang!

Uiteraard is het bij C.V. de Spruwwejagers niet uitsluitend buiten 
te doen, tijdens het gehele programma is het binnen ook open 
voor een heerlijke carnavalsbeleving. Daarnaast duurt ons 
buitenprogramma tot uiterlijk 23.11 uur, daarna zullen wij het feest 
binnen voortzetten.

De zaterdag wordt meteen een klapper tijdens het “Mizunallebal” 
met optredens van onder andere Veul Gère uit Kruikenstad, de 
enige echte Monique Smit en der Kleino. 

De zondagmiddag is voor de jeugd! De jeugd heeft de (carnavals) 
toekomst en daarom bieden we samen met J.C.V. de Stillekes een 
super aantrekkelijk en compleet buitenprogramma aan met o.a. de 
Mierlose DJ Joep, Kruzo, Papa Lauda en niemand minder dan de 
mannen van STUK TV!  Binnen zijn er diverse leuke activiteiten voor 
de allerkleinsten met o.a. een balonnenclown, een schminkster en 

nog veel meer! Samen met natuurlijk de gratis ranja en 
versnaperingen zoals u van ons gewend bent van de 

kindermiddag. Kortom, op carnavalszondag bieden 
we een fantastisch veelzijdig programma voor een 
leuke dag uit voor iedereen!

De maandagmiddag, begint al vroeg met de voor 
iedereen gratis toegankelijke brunch “12 Uurke bai ’t 

Huukske”. En daarna halen we de enige echte Music Bingo 
van het Stratumseind naar Mierlo. Kaarten zijn online verkrijgbaar 
(www.themusicbingo.nl) en uiteraard ook ter plaatse. Natuurlijk 
bent u ook van harte welkom als u niet meedoet met de bingo, 
want ook voor de feestvierende toeschouwer is dit een geweldige 
belevenis! 

Dinsdag houden we vast aan onze tradities, alhoewel de 44ste 
boerenbruiloft ook in een nieuw buitenjasje gestoken is. Kom 
het beleven en zien hoe onze Antonia en Rooie Joe in het 
huwelijksbootje stappen! We sluiten het carnaval binnen af met 
de altijd drukbezochte 2,5 uurkes achteraf: De Alaafterparty!

Volg voor het laatste nieuws en updates over ons programma 
onze social mediakanalen op Insta, Facebook en TikTok. En teken 
even de outdoor bingokaart af als beste voorbereiding voor het 
outdoor carnaval. C.V. de Spruwwejagers heeft er zin in, want 
Carnavalle doen we Mizunalle!!

THE OUTDOOR CARNAVALS BINGO
THE OUTDOOR CARNAVALS BINGO

Mixtape

BEVESTIG
Deelname

THE MUSIC BINGO

WARME 
SJAAL OF 

DAS

WARM 
PEKSKE

SCHOBBELÈR

polonaise

foto met
de prins

ATJE VOOR
DE SFEER

doe
alaaf!



kosmanincassoadvocatuur.nl
0492 - 430 362

Kosman
Incasso Advocatuur

Mr. J.M.J. Kosman Advocaat

Arbeidsrecht
Contractenrecht

Bouwrecht  
Vervoersrecht 

Incasso’s
Huurrecht

sinds 1993



Op zondag 23 juni 2024 vond de vierde editie van het Mierlose Zomercarnaval plaats. Voor de 
eerste keer was dit in het centrum van Mierlo en dit was reden om grootser uit te pakken dan ooit.

Na wekenlang regenachtig weer bracht juist deze dag eindelijk weer eens zon en mede 
daardoor werd het Zomercarnaval een drukbezocht en groot zomers spektakelstuk. Want heel 

Mierlo snakte naar een beetje zomer vibes!
De komst van de sambabands Batedeira, onze “eigen” Brandeleros en Braziliaanse danse- 

ressen maakten er al snel één groot tropisch feest van. Naast veel samba en een heuse 
sambadans workshop waar iedereen aan mee kon doen, waren er ook optredens van onder 

andere Los Banderos en Jody Bernal. De vele foodtrucks met versnaperingen van over de hele 
wereld maakten dit culturele evenement ook nog tot een heus culinair evenement.

Met de komst naar het centrum van Mierlo en de impuls die er dankzij de vele sponsoren 
aan is gegeven, heeft C.V. de Spruwwejagers ook hiermee vernieuwing op de Mierlose 

evenementenkalender kunnen doorvoeren. 
Het zomercarnaval komt iedere twee jaar naar het centrum van Mierlo, met sambabands, 

dans en zomers vermaak.

We kijken weer uit naar de volgende editie in juni 2026! 

Zomercarnaval:
KLEURRIJK VERBONDEN



Adjudant
  Wesley

Raadslid
Jarno Kusters

Raadslid
Johan der Kinderen

Raadslid
John vd Putten

Ceremoniemeester
Aart vd Gaarden

Raadslid
Erik Verheijen

Raadslid
Jack Ritzen

Erelid
Barend van Hoof

Vorst
Marius vd Eijnden

Grootvorst
Robin Liebreks

Lid van Verdienste
Jos Lenssen

Lid van Verdienste
Harold Liebreks

Lid van Verdienste
Jan Looymans

Erelid
Gerrit van Elst †

Erelid
Jan Dirks

Lid van Verdienste
Michelle van Loon

Lid van Verdienste
Michiel Lenssen

Erelid
Riny van Hoek †

Lid van Verdienste
Antoon de Greef

Lid van Verdienste
Ben Goede

Lid van Verdienste
Eric de Koning

Lid van Verdienste
Gerard de Koning

Lid van Verdienste
Gerko van Loon



Prins Rob
 d’n Urste

Raadslid
Leon Kusters

 Raadslid
Mark Adriaans

Raadslid
Mark Sanders

Raadslid
Roy Seijkens

Raadslid
Niall Eilander

Raadslid
Twan Meulendijks

Raadslid
Perry Tijs

Raadslid
Willem van Leerdam

Voorzitter
Jeroen van Dijk

Secretaris
Miriam vd Putten

Penningmeester
Hans Schelbergen

Bestuurslid
Dirk Vermulst

Bestuurslid
Eric Klomp

Bestuurslid
Hans Joosten

Hoffotograaf
Martien van Dam
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en Dansgarde van C.V. de Spruwwejagers

De Pink ladies

Club 111 is een speciaal lidmaatschap voor iedereen

die C.V. de Spruwwejagers financieel wil ondersteunen. 

Leden van Club 111 doen ieder jaar een donatie van € 50,50 dat volledig ten goede komt aan

het organiseren van evenementen en activiteiten rondom het carnaval in Mierlo. Denk hierbij aan

het jeugdcarnaval, de boerenbruiloft en het zomercarnaval. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden en ook

worden bijvoorbeeld nieuwe initiatieven zoals het outdoor carnaval door Club 111 financieel ondersteund.

Uiteraard is C.V. de Spruwwejagers heel erg blij met de leden van Club 111, omdat hun bijdrage substantieel 

bijdraagt aan het realiseren van mooie evenementen voor heel Mierlo. 

Als dank voor het lidmaatschap ontvangt ieder nieuw Club 111 lid uit handen 

van de Prins een speciale onderscheiding. Vervolgens krijgt het Club 111 lid 

bij ieder jaar verlengd lidmaatschap een jaarplaatje, met daarop het jaar van lidmaatschap. 

En zo kun je als Club 111 lid een mooie lange slinger van jaarplaatjes bij elkaar 

verzamelen. U heeft ze vast wel eens bij iemand om zien hangen tijdens het carnaval.

Als Club 111 lid kan men ook zitting nemen in één van de commissies van C.V. de 

Spruwwejagers en zo nog verder betrokken raken bij onze mooie vereniging.

Mocht u interesse hebben om C.V. de Spruwwejagers financieel te ondersteunen dan 

kunt u zich wenden tot de commissie Club 111 (Barend van Hoof en Mark Sanders) of u 

aanmelden via: info@spruwwejagers.nl
 

C.V. de Spruwwejagers bedankt alle Club 111 leden voor hun bijdrage en we hopen dat 

we op uw steun mogen blijven rekenen!

Pink Ladies (van links naar rechts):
Corry van der Gaarden, Susan Nooijen,

Nicole Sanders, Ine van den Eijnden,
Kim Oosterbosch, Margret Liebreks, Maike van Dijk, 

Karin Joosten, Esmée Prinsen, Ilse Bonants,
Rian Verheijen, Loes Kusters, Diana Adriaans,

Nicole de Kinderen, Petra Schelbergen, Linda Ritzen,
Lida Daenen.

Dansgarde (van links naar rechts):
Voorste rij:	 Lieve Knapen, Jill Vissers, 
	 Saar van de Ven, Jayda Vissers.
Achteraan:	 Lieke Verheijen, Roos Ritzen, 
	 Izzy van Veldhoven.
Met uiterst links:	Gerard de Koning, beschermheer dansgarde.
Rechts:	 Begeleiding dansgarde (Lida Daenen en 
	 Mindy van der Putten).

Club 111



Mack Adriaans

06 11 36 40 34

sbadriaans@hotmail.com

www.as-stucwerken.nl



de Spruwwejagers
Al 44 keer Boerenbruiloft bij

Het is eind zeventiger jaren als enkele kopstukken der Spruwwejagers 
zoals Mathie van Hoof, Gerrit van Elst, Rinie van Hoek en Barend van 
Hoof het idee oppakten om in Mierlo eens wat anders dan anders te 
gaan organiseren op de afsluitende dag van carnaval, de dinsdag. 
Gezien men ter ore was gekomen dat in Liessel door De Kei al enkele 
keren een Boerenbruiloft was georganiseerd, werden contact gelegd 
en niet lang daarna een gesprekje ingepland. Een héél vruchtbaar 
gesprek kunnen we afleiden uit het feit dat tijdens de aanstaande 
carnavalsdinsdag 4 maart 2025 in Mierlo de 44ste Boerenbruiloft 
zal plaatsvinden. Uniek binnen het carnavalsgebeuren waar de 
Spruwwejagers dan ook zeer trots op zijn. Met dank aan de Liesselse 
Kei, maar vooral aan de 44 onechte bruidsparen, onechte ouders, 
onechte getuigen en onechte Ambtenaren van de Burgerlijke Stand 
die de afgelopen 44 jaar dé hoofdrolspelers waren én over enkele 
weken zullen zijn in het geval van Joey en Nicole en de rest van het 
boerenspul, betiteld als de Familie Nooit Genoeg met als motto ‘Liever 
te dik in de kist, dan een feestje gemist’. 

1e Mierlose Boerenbruiloft in 1980
Na de nodige voorbereidingen eind zeventiger jaren vond op 
carnavalsdinsdag 19 februari 1980 de eerste Mierlose Boerenbruiloft 
plaats met Peter van Hoek en zijn vrouw Karin als Boerenbruidspaar 
dat in de onecht werd verbonden. Een geweldige happening 
waar maanden later in het Rijk der Spruwwejagers nóg over werd 
gesproken. Een goede reden om het boerenfeestje een jaartje later 
een vervolg te geven, en het jaar daarna, het jaar daarna, het jaar 
daarna…! 

1980 Peer & Leentje

1996 Nardus & Drieka

1999 Rinus & Mia

1997 Tinus & Johanna

Vervolg op pagina 53



WIJ MAKEN  
HET VERSCHIL! 

 
HEESMANSDAKWERKEN.NL

T: 0492 - 66 42 45
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Door de jaren heen werd er links en rechts wat aangepast en 
veranderd aan de tijd van toen tot aan de tijd van nu. Wat na al die 
jaren niet of bijna niet is veranderd, is de kledij van het boerenspul. 
Van de zwarte ‘klak’, hoge hoed, de Poffers tot en met de ‘klumpkes’.
 
Oh wat hebben er diverse bruidjes ‘pijn aan de voeten gehad’ na 
het aantekenen of de ‘brulluft’ op carnavalsdinsdag. Maar goed, een 
kleinigheidje blijf je houden zoals velen ook aan de lijven hebben 
ondervonden tijdens de kapingen voorafgaand aan het Aantekenfeest 
of de Boerenbruiloft. Diverse boerenstellen kunnen hierover 
meepraten zoals Marcel en Anne die in een boerenschuur in Someren 
waren vastgeketend, of residentiehouder Willem en Ineke waarvan 
eerstgenoemde gekaapt of niet, als de bliksem naar de Spruwwekooi 
moest komen omdat anders de aanwezigen wel eens dorst zouden 
kunnen lijden! Ook Jos en Rietje hadden zich het ritje in de oldtimer 

2011 Hanneske & Marie

2007 Peerke & Kaatje

2003 Bert & Maria

van Bergerhof iets anders voorgesteld. Taxichauffeur Toon 
zette na het ophalen namelijk geen koers richting de Weijer 
maar richting ’t Hout! Nadat zijn eisen waren ingewilligd waren 
de twee nog net op tijd voor de trouwerij, al hadden zij wel het 
uitreiken van de bloemetjes vooraf aan de bewoners van het 
bejaardenhuis gemist! 

‘Livvend verreke’
Wat door de loop der jaren ook niet is veranderd, en 100% 
hoort bij een onechte Boerenbruiloft, zijn de cadeaus waarbij 
kilo’s en kilo’s groenten toch wel het meest favoriete was wat 
de bruid en bruidegom mee naar huis mochten sjouwen. 
Én wat te denken van klein vee! Kippen, konijnen, zelfs een 
‘livvend verreke’ schreeuwde in 1990 alles bij elkaar tijdens 
de receptie waar je bij de Weijer met veel moeite voor binnen 
kwam, en met nog meer moeite via de achterdeur eruit! Ja, de 
organisatie van de Boerenbruiloften waren én zijn nog steeds, 
een schot in de roos en niet meer weg te denken tijdens het 
carnaval in Mierlo bij De Spruwwejagers. 

Vervolg op pagina 55

2010 Polleke & Sietje

2002 Eugene & Kaatje
2000 Wimke & Stientje



All you need is
carnaval

Geen 18, geen alcohol.
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Naast het aantekenen, de Boerenbruiloft, de dinsdag met 
carnaval, de cadeaus, behoren ook de kapingen met eisen 
en tegeneisen én de ludieke huwelijksbeletselen bij het 
boerenbruiloftsgebeuren. 
 
En niet te vergeten de onechte namen van de hoofdrolspelers, 
die vaak de familie afkomst van de persoon verraadt, of in 
welke hoek van Mierlo zijn of haar wieg heeft gestaan. 

Vriendschappen
Wat door de jaren heen ook nooit is veranderd is de formule 
qua organisatie van het boerengebeuren. De Commissie 
Boerenbruiloft van de Spruwwejagers benadert meestal 
enkele maanden voor het eerste evenement (het Aantekenen) 
een kandidaat bruid of bruidegom uit Mierlo. Zodra de eerst 
benaderde persoon JA zegt, kan het spel beginnen. 

2018 Willem en Martina

2023 Mit en Kim

2024 Eric en Loetje

2016 Tjeuke en Niekske

Hij of zij benadert dan (via de Commissie) zijn of haar aanstaande 
mogelijke wederhelft. Na de tweede JA gaan ze de rest van het spul bij 
elkaar trommelen en kan de eerste geheime vergadering ingepland 
worden. Dit alles onder supervisie van de organisatie waarin de onechte 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, Vorst Marius, met zijn 27 jaar 
ervaring qua Boerenbruiloft samen met Ine onmisbare schakels zijn. 

Dat de vergaderingen, geheime samenkomsten voor het maken van 
de officiële foto’s steevast supergezellige momenten zijn spreekt bijna 
voor zich. Niet voor niets zijn de afgelopen 44 jaar er al vele Spruwwe-
vriendschappen door ontstaan en mocht de secretaris al menig nieuw 
Spruwwejager op de ledenlijst bijschrijven naar aanleiding van een 
Boerenbruiloft. 

Ook voor het aanstaande 44ste Boerenbruidspaar Rooie Jo met 
un baco oit d’n Hertshooi (Joey) en Antonia van ’t Huukske oit de 
Wilhelminastraat (Nicole) zal het carnavalsgebeuren 2025 een 
onvergetelijk jaar worden. Na het aantekenen op 14 december 2024, 
het samen in elkaar knutselen van een boerenkar waarmee men met 
de optocht meedoet, de bezoeken aan de carnavals mis, het Hof 
van Bethanië en de Vliegert kijkt men nu al uit naar hun grote dag, 
DINSDAG 4 MAART 2025, een jubileumbruiloft bij ’t Mierles Huukske! 
Een jubileumfeest, het 44ste in de historie van de Spruwwejagers waar 
iedereen welkom is! 

2014 Grad & Marie

2015 Jack en Colleke
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Kom je ook bij ons dansen? 

Vind jij het leuk om te (leren) dansen, houd je van gezelligheid en wil 

je samen met een gezellige groep meiden overal een feestje bouwen? 

Dan is onze lid worden van onze dansgarde echt wat voor jou! Je kunt je 

aanmelden via info@spruwwejagers.nl of via onze Facebook- of Instagram-

pagina. Wil je eerst een keer komen kijken? Dat kan natuurlijk ook. Kom 

gerust langs tijdens onze proeflessen op 10 en 17 maart 2025.

Proeflessen 10 maart 2025 & 17 maart 2025:

5 tot 12 jaar: 18:30 uur – 19:30 uur

12 tot 18 jaar: 19:30 uur – 20:30 uur

Voor meer informatie over de proeflessen kun je contact opnemen via 

info@spruwwejagers.nl.

Interesse in het begeleiden van de dansgarde? 

Lijkt het je leuk om onze dansgarde ondersteunen tijdens carnaval en 

andere activiteiten en ben je ouder dan achttien jaar? Dan ben je van 

harte welkom om onze begeleiding te komen versterken. Voor meer 

informatie kun je contact opnemen via dansgarde@spruwwejagers.nl. 

Lid zijn van de dansgarde draait niet alleen om dansen, maar ook om feesten, lol maken en plezier hebben. En dat hebben we het 
afgelopen carnavalsseizoen weer volop teruggezien. Samen met de begeleiding, de prins, de adjudant en natuurlijk de rest van de 
vereniging, is het onze dansgarde namelijk weer gelukt om één groot feest te maken van carnaval. We kunnen weer terugkijken op een 

mooi carnavalsseizoen dat we dansend, zingend en hossend hebben afgesloten.
De afsluiting van een carnavalsseizoen, betekent voor de dansgarde ook meteen de start van een 
nieuw seizoen. En ook dit jaar stonden we te springen om weer te beginnen, onder andere omdat we 
een aantal nieuwe meiden mochten verwelkomen bij de dansgarde. Lieve en Jill startten samen bij 
de minioren en Jayda en Izzy sloten aan bij Saar en Roos in de juniorengroep. En al heel snel werd 
duidelijk dat de meiden (de nieuwe en de oude), niet alleen goed konden dansen, maar ook heel goed 
konden kletsen en lachen. Met ontelbaar veel lachbuien, gekke verhalen en ‘mag ik alsjeblieft nog één 
ding vertellen’-vragen, werden ook de trainingen een dolle boel. Maar uiteindelijk was er altijd wel 
iemand die riep: ‘nu moeten we echt even concentreren!’ en dan werd er ook heel hard getraind. En 
dat is te zien. Want hoewel het voor al onze mini- en junioren pas het eerste of tweede jaar bij 
de dansgarde is, stralen ze op het podium en laten ze hele mooie 
dansen zien!
En dan is er dit seizoen nog iets nieuws. We hebben namelijk 
voor het eerst in jaren een solodansmarieke. Dansen bij onze 
dansgarde is in principe een teamsport, maar soms kun je niet 
anders dan een uitzondering maken. Lieke, die al ruim tien 
jaar lid is van onze dansgarde en inmiddels zo’n beetje bij 
de inboedel hoort, bleef namelijk als enige senior over. Qua 
leeftijd en dansniveau was aansluiten bij de juniorengroep 

geen optie en stoppen met dansen was ook absoluut geen optie. En daarom was de keuze snel 
gemaakt: een solodans. En dus staat Lieke dit jaar in haar eentje op het podium. Dat gaat haar 
net zo goed af als in een groep. Haar dans met veel moeilijke passen laat ze elk optreden met 
veel plezier zien!
Carnaval staat inmiddels alweer voor de deur en met de eerste editie van Carnaval Outdoor 
krijgt dat dit jaar een iets ander tintje dan de voorgaande jaren. Daar kijkt onze dansgarde 
enorm naar uit. Want polonaises kunnen ook prima in de buitenlucht! Ik wens alle 
Spruwwejagers en Spruwwejagerinnekes, en in het bijzonder natuurlijk de dansgarde en 
begeleiding, heel veel (dans)plezier toe tijdens het mooiste feestje van het jaar. Geniet ervan!

Groetjes,
Michelle
Trainster van de dansgarde

C.V. de Spruwwejagers
Dansgarde





Colofon
Mizunalle lid worden?
Dat hebben we natuurlijk heel graag, en een lidmaatschap van C.V. de Spruwwejagers biedt heel veel voordelen. Zo krijgt u er enorm 
veel gezelligheid voor terug, valt u in een warm nest en maakt u ieder jaar de ultieme carnavalsbeleving mee. Maar het blijft niet alleen 
bij carnaval vieren. U kunt u zich ook actief inzetten bij één van onze vele commissies, bijdragen aan het organiseren van evenementen 
en het ondersteunen bij andere evenementen in Mierlo.
In het kader van de vernieuwing die we als vereniging aan het doorvoeren zijn, is het ook goed om te weten dat wij onlangs een aantal 
nieuwe lidmaatschapsvormen hebben geïntroduceerd die beter passen bij de huidige tijdgeest. Want we gaan met onze tijd mee!
Informeer naar alle mogelijkheden van een lidmaatschap via info@spruwwejagers.nl, of nog beter, kom langs tijdens het carnaval en 
spreek een van onze leden aan. We helpen u graag verder.

MIXTAPE
Kersenrijk

SCAN HIER

Kom alvast in de stemming voor carnaval! Scan de QR code met je Spotify app voor de playlist en beleef de ultieme keuze

van de prins  met nummers van de artiesten die je live gaat zien tijdens het Outdoor carnaval in Kersenrijk!

Colofon de Spruwwejager

Oplage:
4400 exemplaren.

Secretariaat:
Palmhoutstraat 7
5706 VZ Helmond
06-49323597

Website:
www.spruwwejagers.nl

Email:
info@spruwwejagers.nl

Teksten:
Jos Lenssen, Jeroen van Dijk,
Frank Smulders, Lida Daenen.
Verder zoals vermeld bij de artikels.

Coördinatie krant en acquisitie:
Rianne Verheijen, Maike van Dijk,
Miriam van der Putten, Johan der Kinderen, 
Hans Schelbergen.

Lay-out:
CS Grafimedia, Jack Ritzen,
Rob van Dijk, Perry Tijs.

Eindredactie:
Miriam v/d Putten, Jeroen van Dijk.

Foto’s:
Jos Lenssen, Martien van Dam,
Andre Herst.

De Spruwwejager is het officiële joarblad van CV de Spruwwejagers



S C H N I T Z E L

K I P D I J  S A T É
 

  P A S T A  V I S   

C H O C O L A D E  B R O W N I E   

K O F F I E / T H E E

T O M A T E N S O E P

C H A M P I G N O N S O E P
 

C A R P A C C I O   
O F

+ 5 , -

+ 5 , -

3 G A N G E N
K E U Z E M E N U

€ 2 5 , -

M E T  F R I E T

O F

O F

0492-432124 
www.brasseriebruisend.nl

O F

G O E I  B O J E M  L E G G E ?

O F

M E T  F R I E T

M E T  W A L N O T E N I J S

zaterdag en zondag
maandag
dinsdag

OPEN VANAF
12:00u
16:00u
gesloten


